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Het boekje, dat keurig is verzorgd kost € 12,50. 

In het bijzonder is dit boekje geschreven voor mensen met een beperking in hun 

denkvermogen en betrokken familieleden en werkers in de gezondheidszorg. Op de 

linkerpagina een mooie, toepasselijke foto en rechts een berijmde psalm met een korte 

uitleg. Het psalmvers is uitgeschreven weergegeven, met daaronder de uitleg. De foto 

onderstreept de uitleg. Juist de plaat of foto kan herinneringen oproepen en leiden tot een 

gesprek. 

Vaak kan de doelgroep zelf niet meer lezen, daarom is dit boekje uitstekend geschikt om 

voor te lezen. Eventueel kan de besproken psalm gezongen worden. Het is ook mogelijk om 

naar aanleiding van het besproken vers een vraag te stellen. 

Mevrouw H.J. de Jongste en mevrouw M. Quist, zijn op verschillende manieren betrokken 

(geweest) op mensen met verstandelijk verminderde vermogens. 

Ik kan ieder die op welke wijze met de doelgroep te maken heeft, hetzij in familieverband of 

in de werkkring, van harte dit mooie boekje aanbevelen. Ook als geschenk zal het zijn weg 

wel vinden.  

Een voorbeeld: 

Opent uwen mond, Psalm 81 vers 12 (geheel uitgeschreven); op de linke pagina een 

geweldige waterval met daaronder de regenboog als teken van Gods trouw. 

Uitleg 

Opent uwen mond. Dat zegt de Heere in de Bijbel. In de Bijbel staat: ‘Doe uw mond wijd 

open en Ik zal hem vervullen.’ Zeg de Heere maar wat u mist. Hij wil het u geven. Mild en 

overvloedig. Dit psalmvers hebt u misschien vroeger als eerste geleerd. Uw moeder of vader 

zong het voor. Vader of moeder zei: Opent uwen mond. En toen zei u het ook: Opent uwen 

mond. De Heere belooft een zegen in deze psalm. Hij zegt: Al wat u ontbreekt, schenk Ik… In 

God is genoeg om u te zegenen. Hij heeft alles. Alles wat u niet hebt. God zegt: Op Mijn 

trouwverbond. Uit dat trouwverbond komt Zijn zegen. Daarom alleen kan het. Heere, zegen 

ook mij. 

 


